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Dichtbij God zijn
door Arie van der Stoep

Waarom doen mensen soms uitzonderlijke dingen die niemand anders doet? Waarom trekt

iemand in haar eentje met een stel kamelen 3000 kilometer dwars door de woestijn van

Australië, een bovenmenselijke onderneming, die je het leven kan kosten? Waarom vaart iemand

helemaal alleen in een zeiljacht de aarde rond over onmetelijke oceanen, overgeleverd aan

eenzaamheid, huizenhoge golven en onbeheersbare krachten?

Zoiets doe je niet om op te vallen. Je doet dat, omdat je iets wilt doen wat de moeite waard is om

gedaan of beleefd te hebben, om een overwinning behaald te hebben, misschien wel op jezelf. Of om

te ervaren dat je leeft, echt leeft. Want dat zoekt een mens: echt leven, een doel dat verder gaat dan

het alledaagse.

De reden van je bestaan

Maar wat, als dit voorbij is? Geeft het glans aan de rest van je bestaan? Krijgt je leven er een

meerwaarde door? Zodra het voorbij is, komt het gewone leven weer, de sleur, de mensen om je heen,

de vraag: ‘Waarvoor leef ik nu, wat maakt dit leven de moeite waard?’

Echt leven ervaar je pas, als je dichtbij God bent. Als je alles op alles zet, om Hem dagelijks te

ontmoeten, ook al kost dat offers. Als je, wat de Bijbel noemt, ‘zijn aangezicht zoekt.’ (1) Dan ervaar je

waarom je er bent. Dan krijgt je leven een glans die boven het gewone, alledaagse uitgaat.

Zoals David zegt: O God, U bent mijn God, U zoek ik, mijn ziel dorst naar U, mijn vlees smacht naar U ...

(2) Want wij zijn er voor Hem. Hij is de reden van je bestaan. (3) Er is geen andere reden!

Eén wens

Daarom wordt het leven pas echt leven, als je merkt dat Hij bij je is. Denk maar aan het paradijs, toen

God naar de mens toekwam. Hij wilde hem het echte leven laten ervaren. Maar op dat moment was het

onbereikbaar voor Adam en Eva geworden: ze waren gevlucht voor God. Ze konden zijn nabijheid niet

meer verdragen. De zonde had hen afgesneden van het echte leven.

Maar jij behoeft niet te vluchten. Als Jezus voor jou is gestorven, dan zijn je zonden weg en staat niets

meer in de weg, om Gods tegenwoordigheid te zoeken en de vreugde en voldoening ervan te ervaren.

Dan wordt Híj je vreugde. Dan heb je nog maar één wens: elke dag dichtbij Hem zijn! (4)

Uit de Bijbel:

(1) Psalm 27:8.

Van U uit zegt mijn hart: Zoekt mijn aangezicht. Ik zoek uw aangezicht, HEER.

(2) Psalm 63:2.

O God, U bent mijn God, U zoek ik, mijn ziel dorst naar U, mijn vlees smacht naar U, in een dor en dorstig

land, zonder water.

(3) Psalm 73:25-26.



Wie heb ik (naast U) in de hemel? Naast U begeer ik (= verlang ik met heel mijn wezen - AvdS) niets op

aarde; al zouden mijn vlees en mijn hart bezwijken, de rots van mijn hart en mijn erfdeel (= datgene wat

mij ten deel valt - AvdS) is God voor eeuwig.

(4) Psalm 73:28a.

Maar mij aangaande (maar wat mij betreft - AvdS), het is mij goed nabij God te zijn.
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